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Het Grand Café is dagelijks open van 10u30 tot 18u00. 
Eucharistieviering elke dinsdag om 10u30 en de 4de donderdag van de maand om 15u00. 

Elke 1ste en 3de dinsdag van de maand Ons Zanguurtje in dagopvang. 
Elke dinsdag is de bibliotheek op het 1e verdiep open tussen 11u15 en 12u00. 

 

Dagwijzer 2de verdiep 

21 april t.e.m. 4 mei 2025 

 
 

 

 

 

 

    

  
   

 

  

      

  
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Woensdag 23 april 

 

Schoenenverkoop De 

Rijcker en Modeshow 

New Milo 

 

13u30 en 14u30 

Woensdag 30 april 

 

Optreden Yves Bianco 

 

14u30 in de Grand 

Café 

Vrijdag 25 april 

 

Bezoek 

kinderdagverblijf 

’t Uilennestje op de 

afdeling 

14u00 
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Wat te doen in ons huis – week 1 

WEEK van de VALPREVENTIE 

Maandag 21 april  Paasmaandag 

10u00    Mogelijkheid tot gezellig samenzijn in de leefruimte 
14u30     Mogelijkheid tot gezamenlijk koffiemoment in de leefruimte 
 

Dinsdag 22 april  

10u00 Individuele bezoekjes op de kamer 
10u30 Eucharistieviering in de kapel  
14u30  Activiteit met Thérèse en Ruth 
   

Woensdag 23 april  

10u00    Memory Valpreventie met Delphine in de leefruimte 
13u30     Schoenenverkoop GO De Rijcker in de vergaderzalen aan de 

kapel 
14u30 Modeshow New Milo in de Grand Café 
     
Donderdag 24 april 
 

10u00 Courgettesoep met spekjes maken met Delphine in de 
leefruimte 

15u00 Eucharistieviering in de kapel 
   
Vrijdag 25 april 

10u00    Actualiteit doornemen met Delphine in de leefruimte 
14u00     Bezoek van kinderen uit Kinderdagverblijf  ‘t Uilennestje in de 

leefruimte 
 

Zaterdag 26 april 

10u00    Mogelijkheid tot gezellig samenzijn in de leefruimte 
14u30     Mogelijkheid tot gezamenlijk koffiemoment in de leefruimte 
   

Zondag 27 april     

10u00    Mogelijkheid tot gezellig samenzijn in de leefruimte 
14u30     Mogelijkheid tot gezamenlijk koffiemoment in de leefruimte  
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Wat te doen in ons huis – week 2 

 

Maandag 28 april     

10u00    Actualiteit doornemen met Delphine in de leefruimte 
14u30     Feest voor de jarigen 
 

Dinsdag 29 april     

10u00 Individuele bezoekjes op de kamer 
10u30 Eucharistieviering in de kapel 
14u30 Reken- en/of taaloefeningen maken met Delphine in de 

leefruimte 
   

Woensdag 30 april    

10u00     Geheugenstimulatie met Delphine in de leefruimte 
14u30      Optreden Yves Bianco: Vlaamse en Franse liedjes in de Grand 

Café  
 

Donderdag 1 mei   Dag van de Arbeid   

10u00    Gesprek 1 mei met Delphine in de leefruimte 
14u30      Doe-tafels met Delphine in de leefruimte 
 

Vrijdag 2 mei 

10u00    Mogelijkheid tot gezellig samenzijn in de leefruimte  
14u30      Mogelijkheid tot gezamenlijk koffiemoment in de leefruimte 
  
Zaterdag 3 mei 

 
10u00    Mogelijkheid tot gezellig samenzijn in de leefruimte 
14u30      Mogelijkheid tot gezamenlijk koffiemoment in de leefruimte 
 

Zondag 4 mei         

10u00    Mogelijkheid tot gezellig samenzijn in de leefruimte 
14u30     Mogelijkheid tot gezamenlijk koffiemoment in de leefruimte 
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Jules De Bruycker 
 
 
Jules De Bruycker (Gent, 29 
maart 1870 - aldaar, 5 september 1945) 
wordt net als James Ensor gerekend tot 
de belangrijkste Vlaamse etsers. 
 
Hij werd professor aan het Hoger 
Instituut voor Schone Kunsten 
te Antwerpen. Hij werkte een tijdlang in 
hetzelfde atelier als Charles-René 
Callewaert. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog verbleef hij te Londen en 
hij verwierf er wereldfaam met zijn 
oorlogsprenten. 
Typisch voor zijn kunst zijn uitbeeldingen van oude volkstypes, terwijl zijn 
merkwaardige kathedralen (Rouen, Amiens, Antwerpen) opzien baarden. 
Ook volksscènes te Parijs, Brussel en Antwerpen tekenen virtuoos het 
alledaagse, vaak armoedige leven. 
 
Het oude Gent en vooral de Sint-Niklaaskerk was zijn voornaamste 
inspiratiebron.  
In de marge van de grote tentoonstelling over Jules De Bruycker in het MSK 
Gent organiseren de “Vrienden van Sint Niklaaskerk VZW” een 
tentoonstelling “Jules De Bruycker in zijn geliefde Sint Niklaaskerk” met 
uitsluitend zijn tekeningen en etsen van deze monumentale kerk. Hij 
tekende met liefde en mededogen de kerk in haar toen lamentabele 
toestand net als de miserabele mens. Het gebouw lijkt mee te leven met die 
kleine mens. Sommige werken zijn zo gedetailleerd dat een loep nuttig is. 
 
 

Op woensdag 14 mei 2025 zouden wij in de namiddag met een 
groepje naar deze tentoonstelling gaan. 

 
Bij interesse om mee te gaan, graag een seintje geven aan Delphine 

(ergotherapeut) aangezien het in kleine groep is. 
 

Indien er familieleden, kennissen en/of vrienden meewillen ter 
begeleiding van de bewoners, mag dit ook doorgegeven worden aan 

Delphine 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gent
https://nl.wikipedia.org/wiki/29_maart
https://nl.wikipedia.org/wiki/29_maart
https://nl.wikipedia.org/wiki/1870
https://nl.wikipedia.org/wiki/5_september
https://nl.wikipedia.org/wiki/1945
https://nl.wikipedia.org/wiki/James_Ensor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaanderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Etser
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antwerpen_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Charles-Ren%C3%A9_Callewaert
https://nl.wikipedia.org/wiki/Charles-Ren%C3%A9_Callewaert
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Niklaaskerk_(Gent)

